
ZONDAG 12 MEI –  EEN LIED OVER DE TEMPEL  

Op deze zondag staat Psalm 84 centraal: een lied over de tempel. De tempel is het huis van God. Het is 
een plek waar je dicht bij God kunt zijn, een plek om naar te verlangen.  

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de gedachte dat zelfs mussen en zwaluwen een plek 
hebben in Gods tempel, dicht bij God. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de gedachte dat 
de dichter liever één dag in de buurt van God en zijn tempel wil zijn dan duizend dagen ergens anders.  

Het verhaal voor de jongste kinderen gaat over geluksvogels. Kan uw kind vertellen waarom de vogels in 
het verhaal geluksvogels zijn? Heeft uw kind een vogelnestje gevlochten met daarin een kaartje? Dan 
staat op dat kaartje een woord of een beeld dat uw kind het allerbeste bij God vindt passen én dat hij of zij 
zelf heel erg mooi vindt. Praat daar eens over door. Of bedenk samen een woord dat jullie verlangen naar 
God uitdrukt. Het gaat om het samen nadenken, alles wat uw kind noemt is goed (bijvoorbeeld liefde, 
troost, een fijn gevoel, blij, helpen, lichtjes, muziek, een regenboog, verhalen over Jezus, enzovoort). Ook 
de oudere kinderen hebben nagedacht over verlangen naar God en dicht bij God zijn. Waar is uw kind heel 
graag? En waar is hij of zij minder graag? Hoe kan de kerk een plek zijn waar uw kind graag is en waar God 
dichtbij is? Praat daar met elkaar over door. Misschien ontdekken jullie wel aanknopingspunten om het 
naar de kerk gaan dichter bij de kinderen te brengen. 


