
9-mrt Veertigdagentijd
Maria giet olie over Jezus’
voeten

Johannes 12:1-8 Groep 1-8

15-mrt Avondmeeting
Groep 8 Neem de vrijheid   Groep 8

16-mrt Veertigdagentijd
Jezus wast de voeten van de
leerlingen

Johannes 13:1-5,
12-17

Groep 1-8

23-mrt Veertigdagentijd
Jezus is de weg naar de
Vader

Johannes 14:1-7 Groep 1-8

30-mrt Geen  Kings
Kids

     

6-apr Veertigdagentijd
Jezus houdt van de
leerlingen

Johannes 15:9-17 Groep 1-8

13-apr Palmpasen
Jezus wordt
gevangengenomen

Johannes 18:1-14 Groep 1-8

20-apr Pasen Maria ontmoet Jezus Johannes 20:1-18 Groep 1-8
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Doe je mee? Bouw samen aan een krachtige gebedscultuur in je gezin!
Bidden is zoveel meer dan woorden uitspreken – het is een diepgaand gesprek met onze Vader
in de hemel. Het brengt ons dichter bĳ God en helpt ons om alles met Hem te delen. Maar eerlĳk
is eerlĳk: bidden gaat niet altĳd vanzelf. Het vraagt oefening, vertrouwen en soms een beetje lef.
De discipelen vroegen het al: “Heere, leer ons bidden.” Wat een prachtig gebed! Dit mogen we

ook bidden voor onszelf én onze kinderen. Want als ouder heb je een geweldige kans én
verantwoordelĳkheid om je kinderen voor te gaan in gebed. Vanaf het moment dat ze leren
praten, kun je ze helpen woorden te vinden en laten zien dat bidden iets natuurlĳks is – een

gesprek met de God die hen liefheeft.
Toch kan bidden voor kinderen spannend zĳn. Praten met iemand die je niet kunt zien, hoe doe
je dat? Hier komt de gebedsslinger om de hoek kĳken! Dit creatieve hulpmiddel maakt bidden

tastbaar en toegankelĳk. Elke kleur biedt een eenvoudig gebed dat jullie samen kunnen
uitspreken. Zo leren kinderen stap voor stap om zelf te bidden en ervaren ze dat God dichtbĳ is.
Ga jĳ de uitdaging aan? Maak van gebed een vast en vreugdevol moment in jullie gezin! Op de

volgende pagina vind je een voorbeeld om mee te starten.
Laten we samen bouwen aan een generatie die bidt!



Benodigdheden:
Gekleurd papier (oranje, rood, wit, geel, blauw, groen)
Schaar ✂
Pen/stiften 🖊
Lijm of nietmachine

Stap-voor-stap uitleg:

Knip de stroken
Knip stroken van 4 cm breed.

Schrijf je gebeden op
✨Oranje: Wat vind je mooi aan God?
❤Rood: Waar wil je sorry voor zeggen of vergeving
voor vragen?
🤍Wit: Waar ben je dankbaar voor?
💛Geel: Bid voor iemand anders.
💙Blauw: Bid voor jezelf.
💚Groen: Bid voor de wereld.

Maak een slinger
Neem een strook en maak er een ring van door de
uiteinden aan elkaar te lijmen of vast te nieten.
Haal de volgende strook door de ring en maak ook
hier een lus van.
Herhaal dit tot je alle gebeden aan elkaar hebt
gekoppeld in een mooie gebedsslinger.

Samen bidden en ophangen
Bekijk de slinger en bid samen voor de gebeden die
zijn opgeschreven.
Hang de slinger op als herinnering aan de kracht van
gebed! 🙏✨

Gods Zegen en plezier bij het maken! 🌟😊

Gebedsslinger

ps. je kan ook een pakketje met de
kleurstroken kopen bij de registratie

voor 1,-
De opbrengst gaat naar de collecte

van Kings Kids



🎉 Uitnodiging
KinderPaasfeest – 
Zondag 20 april 🎉

Pasen komt eraan en dat
willen we graag samen met de

kinderen op een bijzondere
manier vieren! 🌿✨
Op zondag 20 april

organiseren we een gezellig
en feestelijk Paasontbijt voor

de kinderen. Na dit ontbijt
beleven we samen het laatste
verhaal van ons thema: “Spoor
van Liefde”. We zijn op 9 maart

begonnen met dit mooie
thema, en op deze speciale

ochtend mogen we
ontdekken hoe dit spoor

verdergaat!
Om er samen een mooie start
van te maken, willen we jullie

vragen om voor 9.50 uur
aanwezig te zijn. Zo kunnen

we op tijd beginnen en
optimaal genieten van het

ontbijt en het verhaal.
We kijken ernaar uit om deze
bijzondere ochtend met jullie

kinderen te beleven!
Tot dan!

De 40-dagentijd is begonnen! Bij Kings
Kids willen we hier op een speelse en

verdiepende manier bij stilstaan. Daarom
hebben we kaarten gemaakt waarmee

jullie thuis, samen met ons, kunnen
meelezen en deze bijzondere tijd bewust

kunnen beleven.

Elke dag is er een kaart met een korte
tekst en gedachte. Mocht het niet lukken

om elke dag te lezen, voel je vrij om een of
meerdere kaarten per week op te pakken.
Het gaat niet om de hoeveelheid, maar om
de waardevolle momenten die jullie samen

als gezin kunnen delen.

We zouden het fantastisch vinden als jullie
een foto van een speciaal moment met de

kaartjes willen sturen naar
kingskids@pijler.nl of via de app naar 06-

50984082. Rachel zal hier een mooie
collage van maken als teken van

verbinding tussen jullie als gezin en ons
als Kings Kids.

Zondag 9 maart ontvangen jullie de etui
met de kaarten. 

We bidden dat deze periode een
gezegende en bijzondere tijd mag zijn voor

jullie als gezin.


