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Beste kinderen,
Ik heb jullie hulp nodig!

 Ik ben op zoek naar mooie, vrolijke tekeningen met het thema
Beterschap of Verjaardag.

 Van jullie kunstwerken wil ik echte kaarten maken om naar mensen
te sturen die wel wat extra liefde of een glimlach kunnen gebruiken.

Wat hebben we nodig?
🎨 Een tekening op A4-formaat

🖍 Gemaakt met viltstiften – dus lekker kleurrijk!
✨ Je mag er van alles bij verzinnen: bloemen, slingers, dieren…
📖 En een mooie bijbeltekst erbij maakt het natuurlijk helemaal

bijzonder!
Let op: de tekeningen mogen niet gekreukeld zijn als je ze inlevert.

Lever je tekening uiterlijk 22 juni in bij Rachel of bij de
registratiebalie van Kings Kids.

Ik kijk ontzettend uit naar al jullie prachtige kunstwerken! 💌

4 mei 2025 De schat in de akker & de kostbare parel Matteüs 13:44-46 Groep 1-8

11 mei 2025 De arbeiders in de wijngaard Matteüs 20:1-16 Groep 1-8

18 mei 2025 Het voorbeeld van de tien meisjes Matteüs 25:1-13 Groep 1-6

25 mei 2025 Het voorbeeld van de drie dienaren Matteüs 25:14-30 Groep 1-8



Beste ouder of opvoeder van groep 8

Uw kind staat aan de vooravond van een
nieuwe en spannende levensfase. Het

afscheid van de basisschool en de
overstap naar de middelbare school
brengen veel veranderingen met zich

mee – in denken, doen en voelen. 
Vriendschappen krijgen een andere

lading, groepsdruk speelt een grotere
rol, en ook de manier waarop ze naar
zichzelf, hun omgeving en hun geloof

kijken verandert.
In deze periode van groei en ontdekking
willen we hen een plek bieden waar ze

zichzelf kunnen zijn, waar ruimte is voor
hun vragen en waar ze samen met

leeftijdsgenoten mogen ontdekken wie
ze zijn en wat voor hen belangrijk is.

Daarom organiseren wij speciale
zaterdagavond meetings voor alle

kinderen uit groep 8. Deze avonden
vinden plaats in het hoofdgebouw van
de Pijler en starten om 18:00 uur met

een gezellige snackmaaltijd. We ronden
de avond af rond 21:00 uur.

We merken steeds weer hoe waardevol
deze avonden zijn. Ze vormen een mooie

basis voor nieuwe vriendschappen en
zorgen voor verbinding en vertrouwen

binnen de groep.
We hopen van harte dat uw kind erbij is!

17 mei as is de volgende avondmeeting.
Graag aanmelden via: kingskids@pijler.nl

We zĳn alweer voorzichtig begonnen met de
voorbereidingen voor het nieuwe kerkelĳk

seizoen 2025–2026.

In de afgelopen 40-dagentĳd hebben jullie –
net als alle gezinnen – een mok ontvangen

met vragen om samen thuis te bespreken. We
hopen dat dit een waardevolle toevoeging is

geweest aan de tĳd richting Pasen.
Om goed te kunnen evalueren en bepalen of

we volgend jaar opnieuw materialen zoals
boekjes of andere vormen gaan inzetten,

willen we jullie vragen om een kort
evaluatieformulier in te vullen:

👉 Evaluatieformulier (materiaal 40-
dagentĳd):

https://forms.office.com/e/uyWgym8J4Z
Daarnaast willen we graag nieuwe groepen

gaan samenstellen voor het komende seizoen.
Daarvoor is het noodzakelĳk dat we de juiste
gegevens van alle kinderen ontvangen. Op

basis hiervan kunnen we ook nieuwe badges
maken.

👉 Invulformulier kindgegevens:
https://forms.office.com/r/JbJ7wjkeVi
We willen jullie vriendelĳk maar dringend

vragen om beide formulieren in te vullen. Dit
helpt ons om goed voorbereid en

georganiseerd te starten in het nieuwe jaar.
Alvast heel hartelĳk dank voor jullie
medewerking en betrokkenheid!



🕯 De Tien Meisjes 
(Mattheüs 25:1-13)

🎭 Activiteit: Kaarslicht-spel &
olielampjes knutselen

Rustige activiteit met waxinelichtjes of
nepkaarsjes: "Wat betekent het om klaar

te zijn?"
Kinderen knutselen een olielampje van

klei of papier.
Gespreksvraag: Hoe blijf jij klaar? Wat

kun je doen om met Jezus te leven?
Eventueel toneelstukje nadoen.

🎯 Doel: Besef van waakzaamheid en
trouw: leven alsof Jezus elk moment

terug kan komen.

🎁 De Drie Dienaren (Talenten)
(Mattheüs 25:14-30)

🎨 Activiteit: Talentenspel &
talentenmuur

Kinderen krijgen symbolische "talenten"
(gekleurde kaartjes, knikkers of

nepmuntjes).
Ze mogen kiezen: dansen, muziek

maken, schilderen, bouwen met blokken,
iemand helpen, een kaartje schrijven.

Aan het einde hangen ze hun talent op
een gezamenlijke "talentenmuur".
🎯 Doel: Ieder kind heeft iets moois

gekregen van God. Wat doe jij met jouw
gaven?


