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Welkom bij Kings Kids

Beste ouders,

We staan weer aan de start van een nieuw seizoen met Kings Kids. Wat bijzonder om samen met
de kinderen opnieuw door de Bijbel heen te gaan. Het is een groot voorrecht om met hen te
lezen, te ontdekken en te ervaren hoe God spreekt - juist ook door hun vragen en gedachten.

Vroeger lag de nadruk vaak op luisteren en leren van volwassenen. Waardevol, maar we
merkten dat er iets miste: de echte ontmoeting en dialoog. Bij Kings Kids willen we samen leren
en samen groeien in geloof. Dat betekent dat we niet alleen vertellen, maar ook luisteren. We
nemen de kinderen serieus in hun vragen en ervaringen, en nodigen hen uit om actief mee te
doen. Zo bouwen we samen aan een geloof dat niet alleen wordt doorgegeven, maar ook echt
eigen wordt.

Dank voor het inschrijven

Hartelijk dank dat jullie je kind(eren) hebben ingeschreven bij Kings Kids. Omdat jullie dit hebben
gedaan, ontvangen jullie vanaf nu ook maandelijks een nieuwsupdate over Kings Kids. De
gegevens van jullie kind zijn verwerkt en op 7 september ligt er een boekje en een badge voor
jullie klaar.

We wensen jullie Gods zegen toe bij het verwerken en beleven van het Creatief Bijbelboekje. Ons
verlangen is dat dit boekje helpt om thuis samen verder te gaan met wat de kinderen tijdens de
bijeenkomsten ontdekken.

Waarom deze aanpak?

Kinderen groeien op in een wereld vol verandering en vragen. Ze hebben behoefte aan ruimte
om hun geloof te verkennen. Daarom willen we een plek creéren waar ze:

1. Zich gehoord en gezien voelen
2. Zelfvertrouwen opbouwen, omdat hun stem ertoe doet



3. Een stevig geloofsleven ontwikkelen, door zelf te ontdekken en omarmen wie God is

Hoe doen we dat praktisch?

e Luisteren en vragen stellen: “Wat denk jij hierover?”

e Eigen ervaringen delen: ook wij zijn onderweg in geloof

e Een veilige omgeving scheppen: alle vragen mogen er zijn

e Verhalen gebruiken: verhalen nodigen uit tot gesprek en herkenning

Thema tot aan Kerst: Voor alles is een tijd

De komende weken ontdekken we samen met de kinderen dat er in het leven een tijd is om te
bouwen, te vergeven, te kiezen voor wijsheid en liefde, en een tijd om God te ontmoeten
(Prediker 3:1-8). We volgen daarbij verhalen uit 0.a. Koningen, Spreuken, Mattetls en Hooglied,
waarin telkens zichtbaar wordt hoe God ons leidt door alle tijden heen.

Advent en Kerst: Wachten op Gods belofte

Met Advent kijken we uit naar de komst van Jezus. We ontdekken hoe Maria, Jozef, Simeon,
Hanna en de wijzen elk op hun manier wachten op de Redder. Hun verwachting helpt ons om te
leren wachten met vertrouwen en hoop.

Tijdens deze weken leren de kinderen dat:

Kerst draait om Jezus - Gods vervulde belofte.

Wachten niet passief is, maar vol vertrouwen.

Jezus dichtbij komt - ook vandaag, in ons eigen leven.

We samen kerk mogen zijn - jong en oud, verbonden in geloof.

Met Kerst vieren we dat Jezus is gekomen, dat Hij vandaag nog in ons leven aanwezig wil zijn, en
dat Hij op een dag terug zal komen om Gods nieuwe wereld compleet te maken.

We zien ernaar uit om dit seizoen samen met de kinderen én met jullie te beleven. Dank voor

jullie inschrijving, betrokkenheid en gebed. Zo mogen we met elkaar groeien in geloof, hoop en
liefde.
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