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Jezus als Wijze Leraar

De komende weken staan er vier bijzondere teksten uit het evangelie van Matteus centraal. In
elke tekst zien we Jezus als een wijze leraar die ons belangrijke lessen leert. Deze nieuwsbrief
biedt een overzicht van de thema's die we gaan behandelen, evenals tips en activiteiten om deze
lessen met uw kinderen te bespreken.

Bijbelgedeelten

Mattels 6:25-34 - Maak je geen zorgen

Matteus 7:1-5 - Balk en splinter

Matteus 18:21-35 - Een voorbeeld over vergeven
Mattelis 22:34-40 - De belangrijkste regel in de wet

Zondag 28 september - Maak je geen zorgen

Centrale tekst: Matteus 6:25-34, Jezus leert ons dat God elke dag met liefde voor ons zorgt. We
hoeven ons geen zorgen te maken over materiéle zaken, maar moeten ons richten op God en
Zijn nieuwe wereld.

e Kinderen 4-8 jaar: We kijken naar het voorbeeld van de vogels: God zorgt voor hen, en
ook voor ons!
e Kinderen 8-12 jaar: Ontdek dat God precies weet wat we nodig hebben.

Gesprekstip voor thuis:
Jezus zegt: “Houd je bezig met Gods nieuwe wereld. Dan zal God je die andere dingen ook
geven.” (Lukas 12:31) Praat samen over hoe we bezig kunnen zijn met Gods nieuwe wereld.

Zondag 5 oktober - Balk en splinter

Centrale tekst: Matteus 7:1-5, Jezus roept ons op om niet te snel te oordelen over anderen,
maar eerst naar onszelf te kijken.

e Kinderen 4-8 jaar: Leer dat je vooral op je eigen fouten moet letten.



e Kinderen 8-12 jaar: Ontdek wat Jezus bedoelt met niet veroordelen.

Activiteiten: Mikado: wie haalt de meeste “balken” uit de ogen?

Zondag 12 oktober - Een voorbeeld over vergeven

Centrale tekst: Matteus 18:21-35, Jezus legt uit wat vergeven is en hoe belangrijk het is om te
vergeven.

e Kinderen 4-8 jaar: Leer dat je moet vergeven zonder bij te houden hoe vaak.
e Kinderen 8-12 jaar: Hoor het verhaal van de koning die een grote schuld kwijtscheldt.

Gesprekstip voor thuis:

e Bespreek wat vergeven betekent.
e Wat maakt vergeven soms moeilijk?
e Heb je zelf weleens vergeving ontvangen? Hoe voelde dat?

Zondag 19 oktober - De belangrijkste regel van de wet

Centrale tekst: Matteus 22:34-40, Jezus laat zien wat de kern van Gods regels is: God
liefhebben met alles wat je hebt, en je naaste liefhebben als jezelf.

e Kinderen 4-8 jaar: Leer over het tweede gebod: evenveel van anderen houden als van
jezelf.

e Kinderen 8-12 jaar: Verdiep je in het eerste gebod: God liefhebben met heel je hart, ziel
en verstand.

Activiteit:

e De jongste kinderen kunnen twee harten maken die in elkaar passen - zo laten ze zien dat
God liefhebben en je naaste liefhebben bij elkaar horen.



